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Mededelingen

Bloemen

De bloemen gaan als groet van ons allemaal naar:

de heer en mevrouw Fiks-Tuinman, Blekenweg 10


Collecte

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat, de tweede 
collecte voor de kerk en bij de uitgang voor het jeugdwerk Aan Boord.


Deze zondag zal in dienst in de Gorechtkerk het afscheid en de herbevestiging 
plaatsvinden van een aantal ambtsdragers. 

Daarnaast zullen de recent benoemde kerkrentmeesters worden voorgesteld en 
zullen de afscheidnemende kerkrentmeesters genoemd worden. 
 
De bevestiging van de nieuwe diaken is in goed gezamenlijk overleg uitgesteld 
naar zondag 2 november.


Op vrijdag 10 oktober a.s. zullen Michiel van ’t Hoff en Suzan Kasper gaan 
trouwen. De huwelijksdienst vindt plaats in de Gorechtkerk en begint om 14.30 
uur. We wensen Michiel en Suzan een gezegende dag en een liefdevolle 
toekomst toe.


Kliederkerk 
Vanmiddag is er in de Gorechtkerk weer Kliederkerk. 
Het thema is 5 broden en 2 vissen. Samen vieren, beleven en eten. 
De aanvang is 16.00 uur. Inloop vanaf 15.45 uur.


4 mijl

Volgende week zondag 12 oktober a.s. vindt in Haren weer de jaarlijkse 4-mijl-
loop plaats. 
Door afzettingen van de Kerkstraat en de Rijksstraatweg zijn onze 
kerkgebouwen moeilijk bereikbaar. Bereikbaarheid per auto is deze zondag 
beperkt tot nihil. Mogelijkheid tot parkeren is er dan wel in de buurt van de 
Prins Bernardlaan/Oude Hoflaan, op parkeerplaats de Oldehof en op de 
parkeerplaats bij de Jumbo aan de Kroonkampweg.  
Voor het bezoeken van onze beide gebouwen (te voet of per fiets) worden 
‘doorgangen’ gecreëerd in de Kerkstraat ter hoogte van de Hortuslaan en in de 
Rijksstraatweg ter hoogte van de Brinkhorst. 
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Vorming en Toerusting

De Commissie 'Vorming en Toerusting' maakt u attent op de volgende 
activiteiten in de komende week:

• Morgenmiddag om 15.00 uur: Lezing over geneeskunde en genezingsverhalen 

in het Nieuwe Testament door Prof. Kuks. Aanvang 15.00 uur in het parochie-
centrum van de rooms-katholieke Nicolaaskerk aan de Irenelaan.


• Woensdag 8 oktober: 20.00 uur in Ons Centrum: Christelijke meditatie. (Inloop 
v.a. 19.45 uur).


• Donderdag 9 oktober van 13.30 tot 15.00 uur 'Lectio Divina' bij familie Bakker, 
Waterhuizerweg 64.


• Volgende week zondag 12 oktober: Middengroep 45.67 bezoek aan Museum 
Vosbergen. Start om 13.00 uur (koffie/thee) op Ridderspoorweg 6.


Na de dienst is er koffie, thee en limonade in het Gorechthuis
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Welkom en mededelingen 


Zingen: Psalm 121: 1, 2 en 4 – Ik sla mijn ogen op en zie


 

121:2 Uw wankele voeten zet Hij vast,

als gij geen uitkomst ziet:

uw wachter sluimert niet!

Zijn oog wordt door geen slaap 
verrast,

Hij wil, als steeds voor dezen,

Israëls wachter wezen.


121:4 De Heer zal u steeds gadeslaan,

Hij maakt het kwade goed,

Hij is het die u hoedt.

Hij zal uw komen en uw gaan,

wat u mag wedervaren,

in eeuwigheid bewaren. 

Bemoediging en Groet

Voorganger: 	 Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente:   	 DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Voorganger: 	 die trouw houdt tot in eeuwigheid

Gemeente:   	 EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Voorganger: 	 Genade zij u en vrede van God onze Vader en 

	 	 	 van Jezus Christus, onze Heer

Gemeente:   	 AMEN
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Zingen: Geroepen om te Zingen 15: 1 en 3  – Vrede voor jou  
1. Vrede voor jou, hierheen gekomen,

zoekend met ons om mens te zijn.

Jij maar alleen, jij met je vrienden,

jij met je last, verborgen pijn.

Vrede, genade, God om je heen,

vergeving, nieuwe moed

voor jou en iedereen.


3. Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,

Jij die de hele wereld draagt;

kom naar ons toe, leer ons te leven,

help ons te zien wat ieder vraagt-

tijd om te leven, kans om te zijn,

een plek om nu en ooit, gezien, 
aanvaard te zijn. 

Gebed van ontferming


Zingen: Lied 713: 1, 2 en 5 – Wij moeten Gode zingen 
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713:2 Hij schenkt de levensadem,

Hij geeft de levensgeest,

in schande en in schade

is Hij nabij geweest,

aan alwie Hem aanbaden,

aan ieder die Hem vreest,

komt Hij, de Heer, te stade,

de minsten allermeest.


713:5 Wij moeten Gode zingen

halleluja,

de Heer van alle dingen

die leeft in gloria,

met alle stervelingen,

niets komt zijn eer te na,

wij moeten Gode zingen

halleluja. 

Kinderen gaan naar de nevendienst toe. 


Gebed om de Heilige Geest

Lezing: 2 Timoteüs 1: 3-14

Houd vast aan het geloof

Ik dank God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien, ik dank 
Hem telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht. Als ik aan je 
tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien; dat zal me met vreugde vervullen. 
Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat jij hebt. Ook je grootmoeder Loïs en je 
moeder Eunike hadden dat en jij – daarvan ben ik overtuigd – nu ook.

Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je 
schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van 
lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 
Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet 
voor mij, die omwille van Hem gevangenzit, maar deel in het lijden voor het 
evangelie, met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen 
tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit 
genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in 
Christus Jezus, maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus 
Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft 
doen oplichten door het evangelie.

Ik ben aangesteld als verkondiger, apostel en leraar van dit evangelie; daarom 
moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn 
vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is om wat mij 
is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt. Neem als richtsnoer de 
heilzame woorden die je van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en de 
liefde die we in Christus Jezus hebben. Bewaar door de heilige Geest, die in ons 
woont, het goede dat je is toevertrouwd.

 

6



Zingen: Lied 361: 1, 2, 4, 6 en 7 – Er heeft een stem gesproken


 
361:2 Behoud het woord, de gaven,

met wakkere zin;

volhard uw taak te dragen

en leef daarin!


361:4 Het woord, van God gegeven,

brengt ommekeer,

het voedt ons in het leven,

is vol verweer.


361:6 De tijden slaan als golven

over ons hoofd.

Wie in Hem blijft geloven

wordt niet verdoofd.


361:7 De koning nu der eeuwen,

eeuwig de Heer,

heerlijk, onzienlijk, enig,

zij kracht en eer! 

Verkondiging
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Zingen: Lied 974: 1, 2 en 3 – Maak ons uw liefde, God


 

974:2 Wij zijn aaneengevoegd,

bedacht met uw genade.

Op liefde hebt Gij ons

gebouwd, bedeeld met gaven.

En wat wij zijn draagt bij

tot welzijn van elkaar.

In onze eenheid wordt

uw liefde openbaar.


974:3 Elkaar bidden wij toe:

volhard in het geloven,

verlies uw vreugde niet

en kom uw pijn te boven.

Laat lichten uw gezicht

over de duisternis

waarin de ander in

gemis gevangen is. 

Kinderen komen terug naar de nevendienst
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Afscheid van aftredende ambtsdragers 


Gebed 


Toespraak


Presentatie van aantredende ambtsdragers 


Gelofte en verbintenis van de ambtsdragers die hun ambtswerk vervolgen


Gelofte en bevestiging van ambtsdragers 


Zingen: Lied 426 – God zal je hoeden (ENG - NL)




God zal je hoeden, Christus je voeden,

Geest van hierboven geeft zin en zicht.

God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,

vriend in het duister en gids naar het licht.


Bericht van overlijden
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Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onzevader 

(Gezongen door Luuk lied 369d) 


Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.

Amen. 

Collecte 


Kinderen kunnen opgehaald worden uit de oppas 
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Zingen:  Lied 422 – Laat de woorden die we hoorden


 

422:2 Laat ons weten,

nooit vergeten

hoe U tot ons spreekt:

sterker dan de machten

zijn de zwakke krachten,

vuur dat U ontsteekt.


422:3 Laat ons hopen,

biddend hopen,

dat de liefde wint.

Wil geloof ons geven

dat door zo te leven

hier Gods rijk begint. 

Zegen, gezongen Amen
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